
Als de hemel valt 
Top 2000 kerkdienst 28 december 2025, Christus Triumfatorkerk 
Voorganger ds. Jaap van den Akker 
Lezingen: Lucas 2:  8-15 en Openbaring 21: 1-5a 
 
KOMEN 

• Sting / Eva Cassidy - Fields of gold (nr. 154 en nr. 701 in de TOP 2000 van 2025) 

• Welkom (Annelies Bouwhuis/Kirsten van Wingerden) 

• Adele - Sky fall (nr. 256) 

• Moment van stilte, Groet en Bemoediging 

• Kyriegebed: Frank Boeijen - Zeg me dat het niet zo is (nr. 334) 
 
WOORD 

• Inleiding op het thema: als de hemel valt 
‘Als de hemel valt’. Dat is nogal een thema. 
Het komt uit het lied van Typhoon, dat zo klinkt en waar ik daarna ook nog het een en ander 
over zal zeggen. Maar het roept ook van alles op. 
Als de hemel valt - Wordt het dan de hemel op aarde, of wordt er van ons mensen juist meer 
inzet verwacht? Zo formuleerde ik de spanning van het lied in de aankondiging van deze dienst. 
We hebben die vraag ook uitgezet. Er zijn een paar CTK’ers die een bewerkte foto opstuurden 
die iets zegt over hoe het er hier uit zou zien als de hemel valt. 
En in Zoetermeer was er op 7 december een workshop waarin je je beelden en gedachten op 
papier kon zetten over ‘de hemel valt’ Ze hangen daar aan de wand in de kerk. 
Ik pik er vanmorgen twee uit. 
Deze. Deze is van Janita van Nes. Ze luisterde naar 
het ‘Hemel valt’;  van Typhoon en dat riep bij haar 
vooral vragen op. Waar gaat het lied echt over? Over 
wanhoop, of over liefde? Of allebei? Zo kwam ze bij 
dit beeld: liefde doemt op op in donkere/mistige 
tijden. De hartjes zijn er in gemaakt, maar deze mist 
was echt zichtbaar bij Hofvijver. Alsof de hemel over 
Den Haag valt. Een hemel vol liefde. 
Dan kreeg ik nog een bewerkte foto, van Adriaan 
Sala, die mag live even toelichten wat hier te zien is. 
Het is niet makkelijk de uitspraak "Als de hemel valt 
...." in een tekening te vatten. 
Ik ben nu uitgegaan van het gezegde: "Als de hemel 
valt, hebben we allemaal een blauwe pet!". 
De tekening laat zien dat alles op aarde blauw zou 
worden; naast een laag blauw stof zijn ook blauwe 
stroken, flarden en vellen te zien. Dat is alles wat er 
over is van de gevallen hemel. 
Wat de hemel was, is nu diep zwart. Maar in dat 
zwart verschijnt een licht.  
Is het een (kerst)ster, komeet of een andere heelalreiziger? 
Wie weet ontdekken we als het licht dichterbij komt, dat het 'nieuwe Jeruzalem' is ..... 

• Bijbellezing: Lucas 2:  8-15 

• Robby Williams – Angels (nr. 86) 

• Bijbellezing: Openbaring 21: 1-5a 

• Typhoon – ‘De hemel valt (nr. 1262) 



• Overweging ‘Als de hemel valt’ 
Op kerstavond was er op NPO2 een interview met zanger, rapper Typhoon bij het programma 
Adieu God. Het was een terugblik op een eerder interview tussen Thijs van den Brink en Typhoon 
en ook een kijkje hoe Typhoon nu in het leven en vooral in het geloof staat. 
Typhoon (eigenlijk heet hij Glenn de Randamie) is best wel gelovig opgevoed, om niet te zeggen 
strenggelovig en hij heeft daarin een eigen ontwikkeling door gemaakt. 
Hij had eerst afstand genomen van de God van zijn jeugd en heeft daar opnieuw contact mee 
gekregen. Hij ontdekte dat in moeilijke zware periodes, depressieve periodes mag je wel zeggen, 
dat zijn geloof toch nog ergens zat. En dat hij er steun aan had. “Ik weet dat er altijd mensen zijn 
die voor me bidden.” Zo zei hij. Op een heel diep moment in zijn leven wilde hij niet meer. En toen 
was er toch ergens diep van binnen een gevoel, een overtuiging: Ik ben hier niet alleen. Een 
gedachte die binnenkwam die zei: Glenn wat doe je hier. En dat werd zijn redding. Toen kwam 
God weer heel dichtbij. Die woorden gingen spreken: Glenn je mag er zijn. Je hoor hier. 
U zegt dat ik geliefd ben, als ik niets voel, zingt Lauren Daigle zo meteen. Dat gevoel. U zegt dat ik 
sterk ben, als ik me zwak voel. 
 
Typhoon raapte zichzelf bij elkaar 
Hij vond zelfs muziek en woorden om deze diepte te delen en er mensen mee te helpen. 
Hij liet zich dopen, nog niet zo lang geleden. “Ik ben thuisgekomen bij God,” zo zegt hij in dat 
interview. God is liefde en ik heb mogen thuiskomen 
 
Dit nummer. ‘Hemel valt’ vat eigenlijk de hele zoektocht van Typhoon samen. Zijn jeugd met de 
nadruk op zonde en zijn bevrijdende ontdekking dat God liefde is. En daarnaast ook zijn eigen 
gevecht met de onafheid van het bestaan, waardoor hij toch ook steeds weer fouten maakt.  
Hij begint er zelfs mee: “Ik ben een gezegend man, maar een man met gebreken. Soms belabberd, 
niet eerlijk, soms te berekenend.” 
Het gaat over zijn zoektocht. Het is alsof hij tegen God praat: Je kent m'n streken en mijn kracht, 
kent de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht. Als ik dat niet had, was ik depri of suïcidaal. 
Maar goed ik sta versteld sta stil en herinner me, alles is er al van binnen. 
Alles is er al van binnen. Hij heeft een liefdevolle God ergens diep van binnen gevonden. 
En dat heeft hem gered. 
 
Toen we ergens deze zomer het thema voor deze Top 20000 dienst bedachten toen zat bij mij 
vooral de kreet: Als de hemel valt in mijn oren. En ook die prachtige videoclip die bij dit nummer 
hoort. Over een christelijke jongen en een islamitisch meisje die elkaar vinden en vasthouden, 
ondanks geloofs- en culturele verschillen, ondanks tegenstand ook van hun familie. Zoek hem 
eens op op YouTube. 
 
Dat refrein blijft bij mij hangen: Als de hemel valt. De hemel faalt. De druk op God wordt groter en 
ze draagt het allemaal. Als de hemel valt zullen we het samen moeten dragen en kunnen zij en 
Allah samen even weg. 
Een intrigerend refrein waar je een tijdje op moet kauwen. 
Er komen allemaal beelden bij mij boven. 
Dat het te zwaar wordt voor God om alle ballen in de lucht te houden. 
Te zwaar om steeds maar weer voor ons in de bres te springen en onze rommel op te ruimen. Om 
het hier op deze wereld een beetje leefbaar te houden. 
Als de hemel valt dat zullen we het samen moeten dragen. Dán is het aan ons om Gods liefde vast 
te houden, door te geven. Als de hemel valt dan is het aan ons om het op aarde leefbaar moeten 
houden.  
Dan kan God even uitrusten, van die eeuwenlang inspanning om leven mogelijk te maken. 
Dan kunnen zij en Allah samen even weg. Fantastisch hoe inclusief Typhoon dat weet te zeggen. 
 



Als de hemel valt… 
Je kunt het ook anders interpreteren. 
Als de hemel valt, zou er dan ook iets kunnen gebeuren van wat we in de Bijbel lezen? 
Dat de hemel open gaat. Dat hemel en aarde elkaar raken. 
Als de hemel valt dan worden hemel en aarde toch één? 
Is dat niet wat we vieren met kerst? Dat de hemel opengaat. Dat God uit zijn hoge hemel 
neerdaalt en ons tegemoet komt. Dat Zijn liefde en licht zichtbaar wordt voor iedereen op aarde? 
Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. Ik breng 
jullie goed nieuws, zei de engel. 
En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan 
God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’ 
 
Ook dit verhaal is op twee manieren op te vatten. 
Ja, de hemel ging open en ja Gods liefde werd zichtbaar tastbaar in Jezus van Nazaret. God kreeg 
zo een menselijk gezicht. 
Was het in Jezus Christus niet juist God zelf die voor ons het leven ging dragen? Die voor ons 
droeg ook wat Typhoon in zijn leven heeft meegemaakt? Die het kwaad overwon en zo juist de 
weg naar de hemel weer opende? 
Met kerst kwam de hemel op aarde, ja, en met kerst kwam God op aarde om voor ons de zwaarte 
van het leven mee te dragen. 
“Zullen we het samen moeten dragen” zou Typhoon misschien bedoelen dat je het nooit alleen 
hoeft te dragen. Dat er altijd iemand naast je staat die met je mee draagt? 
Misschien – hij heeft het in ieder geval zelf zo ervaren…. 
 
Hoe dan ook. Er is wel iets veranderd sinds Kerst. 
De hemel is dan misschien niet gevallen. De hemel is wel opengegaan. We hebben een kijkje in de 
hemel kunnen nemen. We mogen even met Jezus mee kijken, en vangen een glimp op van hoe 
het zou zijn: de hemel op aarde:  
‘Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. God zal al hun tranen drogen. 
Niemand zal meer sterven, en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger 
is verdwenen.’ 
Iets van die gelukzaligheid heeft Typhoon ervaren op een dieptepunt van zijn leven. 
Iets van die hemel heeft Jezus op onze onaffe wereld gebracht. Waar hij verscheen daar droogde 
hij tranen en zette hij mensen opnieuw in het leven. Waar hij verscheen daar werden mensen 
bevrijd van hun pijn. Waar hij verscheen had zelfs de dood geen macht meer over mensen. 
Hemel en aarde raken elkaar waar Jezus mensen aankijkt, aanraakt, aanspreekt. 
Hemel en aarde raken elkaar waar God tussen de mensen geboren wordt. 
Hemel en aarde raken elkaar waar mensen een daad van liefde delen in een wereld waar die 
liefde soms ver te zoeken is. 
 
Als de hemel valt zullen we het samen moeten dragen. Wij met z’n allen. Hier in de kerk of met 
z’n 7 miljard op deze aarde. 
Als de hemel valt zullen we het samen moeten dragen en kunnen zij en Allah samen even weg. 
Maar toch zijn we niet alleen: Zij en Allah hebben hulp gestuurd om mee te dragen. 
Drie dagen geleden is hij geboren. 
Hij heet God redt. 
Amen 

• Lauren Daigle - You say (nr. 1328) 
 
ANTWOORD 

• Dankgebed (Jaap), Voorbeden (Zoetermeer: Annelies Bouwhuis), tijdens stil gebed gelegenheid 
tot het schrijven van gebedsintenties, ondertussen muziek: 



Suzan en Freek – Lichtje branden (nr. 33) 
Luna - dat is het leven (niet in de Top 2000) (cover van Billy Eilish: nr. 329) 

• Collecte, voor de Broodexpres van Willem van Ettinger (Den Haag) 
Tijdens de collecte luisteren we naar: 
Claudia de Breij - Mag ik dan bij jou (nr. 152) 
Nick en Simon  - Kijk omhoog (in 2023 voor het laatst in de Top 2000) 

 
GAAN 

• Slotwoord  

• Zegenbede: droom vrede 
Droom de wereld open 
Zing tegen beter weten in 
Zing en droom van de mens 
die je mag zijn in Zijn naam 
Gezegend je hand 
die uitreikt naar de ander 
Gezegend je woorden 
die anderen geluk wensen 
Gezegend je voeten 
op weg naar de ander 
op weg naar vrede 

• Zegen 

• Toegift ABBA - I have a dream (nr. 724) 


